
28 februari  
Veel kinderen in Mexico leven in  
armoede. Gezinnen verdienen vaak 
net genoeg om van te leven. Geld voor 
een Bijbel is er niet. En al helemaal 
niet voor een kinderbijbel. Daarom  
is het geweldig dat jullie je hiervoor 
willen inzetten. Willen jullie bidden dat 
veel kinderen een kinderbijbel zullen 
krijgen en Jezus leren kennen? 
 
3 maart 
Alondra Daniela Campa Valdez komt 
uit een gezin dat niet christelijk is.  
Ze woont in een arme buurt met veel 
criminaliteit en geweld. Haar oma  
neemt haar soms mee naar de kerk. 
Daar volgt ze Bijbelstudies voor  
kinderen. Alondra gaat zo vaak als ze 
kan naar de Bijbelstudies en ze komt 
tot geloof. Ze is dan negen jaar oud. 
Danken jullie mee dat Alondra de  
kans kreeg om naar Bijbelstudies voor 
kinderen te gaan en dat ze tot geloof 
gekomen is? 
 
4 maart  
Gister hebben we voor Alondra  
gebeden. Ze komt uit een gezin dat 
niet christelijk is en bidt dat ook haar 
gezin tot geloof mag komen. Ze vertelt 
thuis over de Bijbelverhalen en bidt 
voor haar ouders en zus. Na een tijd 
raken ook zij geïnteresseerd en willen 
meer over de Bijbel weten. Ook zij 
gaan naar de kerk en zijn inmiddels tot 
geloof gekomen! Danken jullie mee?  
 
 
 
 
 

5 maart  
Gister vertelden we hoe de ouders  
en zus van Alondra via haar bereikt 
werden. Maar Alondra zet zich ook in 
om andere kinderen in haar omgeving 
over Jezus Christus te vertellen. Ze is 
heel actief en probeert zoveel mogelijk 
kinderen mee te nemen naar de kerk. 
Willen jullie bidden dat Alondra veel 
kinderen mag bereiken?  
 
6 maart 
Martin groeit op in een moeilijke  
situatie. Zijn ouders scheiden als hij 
nog heel jong is. Wanneer hij 8 jaar 
oud is verlaat zijn moeder hem en 
moet hij bij zijn oma wonen.  
Op school wordt hij gepest en eigenlijk 
vindt hij zijn leven helemaal niet meer 
leuk. Maar wanneer ze verhuizen gaan 
ze ook naar een andere kerk en daar 
geven ze Bijbelstudies voor kinderen. 
Martin gaat er heen en leert zo de  
Bijbel kennen. Niet lang daarna komt 
Martin tot geloof.  
“In plaats van verdrietig zijn werd ik 
blij. Ik voelde me echt geliefd, in plaats 
van dat ik slecht over mezelf dacht. 
God houdt van mij! Ik ben zo blij en 
dankbaar dat ik dat mocht leren.”  
Willen jullie danken voor de  
verandering bij Martin?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 maart 
Vorige week hebben we voor Martin 
gebeden. Hij heeft zelf een geweldige 
verandering meegemaakt. Nu zet hij 
zich in voor andere kinderen die het 
ook moeilijk hebben. Hij vertelt ze over 
zijn verandering en over Jezus Christus. 
Hij nodigt ze uit om mee te gaan naar 
de kerk. Willen jullie bidden dat hij 
veel andere kinderen mag bereiken? 
 
10 maart  
Willen jullie bidden voor Luis Luna  
Vite? Hij is leraar op een basisschool 
en geeft Bijbelstudie aan kinderen. Hij 
zet zich in om zoveel mogelijk kinderen 
in zijn omgeving over Jezus Christus te 
vertellen. Willen jullie bidden dat hij 
veel kinderen mag bereiken? 
 
11 maart  
De kinderen in Mexico zijn zo blij en 
dankbaar dat ze over Jezus mochten 
horen en een eigen kinderbijbel  
kregen. Dankzij jullie inzet krijgen nog 
veel meer kinderen een kinderbijbel. 
En daar zullen ze jullie heel dankbaar 
voor zijn! Danken jullie mee? 
 

12 maart 

Vandaag is het dan zover: de storm-

baandag! Zullen we bidden dat het een 

leuke dag wordt en dat er veel  

kinderbijbels gesponsord zijn? En laten 

we ook bidden dat er door deze actie 

veel kinderen een kinderbijbel krijgen 

en tot geloof zullen komen!  

  

www.bibleleague.nl  I  info@bibleleague.nl  I  Tel. (033) 472 58 00 

Gebedskalender Mexico 


