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In de Bijbel lezen we dat we wel in deze wereld 
zijn, maar niet van deze wereld. Herkent u dat, 
juist in deze roerige tijden? Wereldwijde onrust, 
overheden die tegenover elkaar staan, mensen 
die op zichzelf gericht raken – het roept vragen 
en onzekerheid op. Wat een troost is het dan 
dat we ons mogen vasthouden aan Gods Woord 
– een bron van hoop en houvast.

Juist waar onrust groeit en vervolging toeneemt, 
zien we iets bijzonders: de honger naar Gods 
Woord neemt toe. Er zijn wereldwijd nog steeds 
tallozen die geen toegang hebben tot de Bijbel, 
maar er wel intens naar verlangen. Wat een 
voorrecht dat wij ons daarvoor mogen inzetten.

De afgelopen periode hebben we de wereldwij-
de organisatie van Bible League kritisch geëvalu-
eerd. De belangrijkste uitkomst? Al onze 
partners zijn goed georganiseerd. Op de vraag 
wat zij nodig hebben om méér mensen te 
bereiken, is het antwoord helder: meer Bijbels 
en materialen.

Wat een bemoedigend perspectief! Sommige 
partners geven zelfs aan hun werk te kunnen 
verdubbelen – als er maar voldoende materiaal 
beschikbaar is. En dat is precies de uitdaging die 
wij, samen met u, willen aangaan. Het is ons 
verlangen om onze partners te voorzien van 
Bijbels en studiematerialen, zodat meer mensen 

In deze wereld, maar  
niet van deze wereld

VOORWOORD

bereikt worden die nu nog in duisternis 
leven.

In het verhaal over de Filipijnen leest u hoe 
groot de impact is. Wie bereikt wordt met 
het Evangelie, Project Filippus volgt en tot 
geloof komt, zet vaak zelf weer stappen om 
het Woord te verspreiden. Zo ook Rafael. 
Voor hem is het vanzelfsprekend om zijn 
geloof te delen en anderen bij Project 
Filippus te betrekken.

Ook het Plant het Woord programma draagt 
bij aan die vermenigvuldiging. Daar waar de 
vraag groeit, willen wij Filippussen langdurig 
ondersteunen. Door Planter van Gods 
Woord te worden maakt u dat mogelijk.  
U helpt een Filippus én een gemeenschap  
om te bloeien, te groeien en vrucht te 
dragen – zodat Gods Woord zich steeds 
verder verspreidt.

In Jesaja 55 lezen we dat Gods Woord nooit 
vruchteloos terugkeert, maar doet wat Hem 
behaagt. Daarom willen wij zoveel mogelijk 
mensen in aanraking brengen met Zijn 
Woord – in het vertrouwen dat het nooit 
vruchteloos zal zijn. Helpt u mee?

Rick van Heusden
directeur Bible League

12  JAAROVERZICHT 2024

Dankzij uw  
steun in 2024

8  PLANT HET WOORD 
Doe mee & groei mee

10  PROJECTBEZOEK
Sri Lanka heeft 
ons hart veroverd

14   VAN GEVANGENIS  
NAAR GENADE

“Wat mijn ondergang  
leek, werd mijn redding.  
Jezus is mijn Verlosser.”

4  VAN GANGSTER TOT  
GODS DIENAAR 
“Het was de gelukkigste 
dag van mijn leven.”

>

Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding Bible League, Van ’t Hoffstraat 26 A, 3863 AX Nijkerk, T (033) 472 58 00,
E info@bibleleague.nl, bibleleague.nl, KvK Rijnland 41173993, IBAN NL69INGB0006991023 • Deelnemende organisatie in Missie Nederland • Member of
Bible League International • Redactie Bible League (Overname van artikelen is toegestaan onder bronvermelding) • Vormgeving deelstraendejong.nl
Comité van aanbeveling Ds. A. Beens, Ds. O. Bottenbleij, Dhr. O.G.A. Honders, Ev. P. van der Hoff, Ds. C. Kelemen, Drs. I.A. Kole, Ev. A. van de Sande,
Prof. dr. ir. E. Schuurman, Mr. C.G. van der Staaij, Ds. C.G. Vreugdenhil, Ds. D.J. van Vuuren, Ds. R. van Kooten Bestuur Ing. F.D. van den Dool voorzitter, 
Dhr. J. Turkenburg vice-voorzitter, Dhr. J. van der Vlies penningmeester, Mevr. J. Nieuwenhuis algemeen bestuurslid, Mevr. E. ten Voorde algemeen bestuurslid.
Prenotificatie Bij elke afschrijving van Bible League staat ons zogenoemde incassant-ID op uw bankafschrift. Het incassant-ID van Bible League is:
NL63ZZZ411739930000. Bible League incasseert rond de 28e van de maand. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@bibleleague.
nl of 033-472 58 00. • Bible League streeft ernaar haar fondsenwervingsacties binnen drie maanden af te ronden Giften die daarna binnenkomen en giften
voor een project dat al volledig gefinancierd is, bestemt Bible League voor het algemene projectwerk. • Disclaimer Giften worden aan dit project of aan
soortgelijke projecten besteed. Grondslag De grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift, zoals geïnterpreteerd in de “Statement of Faith” die wordt
gevoerd door Bible League International. • Missie Bible League ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door
het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.

32



4

Cavite, een stad op de Filipijnen, is vooral bekend om zijn beruchte 
gangsters, zoals de legendarische Nardong Putik. Een deel van Cavite 
werd door een bekende Filipijnse krant ooit omschreven als “moordvel-
den”. Juist in dit gebied zet dominee Jerome zich via Project Filippus in 
om mensen te bereiken met het Evangelie.

Van gangster tot   
Gods dienaar 

Dominee Jerome vertelt dat  
de gemeenschap lange tijd 
bekendstond als onrustig en 
gewelddadig. Veel inwoners 

hadden een strafblad, het gebied was 
allesbehalve gastvrij voor buitenstaan-
ders. Op elke hoek waren dronken 
mensen te vinden, en er braken vaak 
gevechten uit – soms met messen, 
machetes of zelfs geïmproviseerde 
vuurwapens. Maar het geloof begint te 
bloeien. Steeds meer mensen erkennen 
Jezus als hun Redder. Mensen zijn 
vriendelijker geworden en zorgen voor 
elkaar. Onder hen Rafael, ooit berucht 
als onruststoker, nu een levend getuige-
nis van Gods transformerende kracht.

Op zoek naar een beter leven
Rafael (40) komt oorspronkelijk uit 
Samar, een provincie op ongeveer 530 
kilometer van Cavite, waar hij nu met 
zijn gezin woont. Hij migreerde naar 
Cavite op zoek naar werk en ontmoet-
te daar Remilyn, zijn huidige vrouw. 
Zoals veel mensen uit de provincie 

FILIPIJNEN  
 
Ligging: Zuidoost-Azië
Aantal inwoners: 115 miljoen   
Hoofdstad: Manilla 
Voertaal: Filipijns, Engels 
Het land bestaat uit meer  
dan 7.500 eilanden.

dacht hij dat het leven in de stad  
beter zou zijn.
In Samar werkte Rafael als visser.  
In Cavite vond hij werk in de bouw, 
maar het leven bleek moeilijker dan  
verwacht. Zijn salaris was nauwelijks 
genoeg om zijn gezin dagelijks van eten 
te voorzien. De gemeenschap waarin  
ze terechtkwamen was arm en werd 
omringd door bergen mosselschelpen 
– de voornaamste inkomstenbron  
van de bewoners, dankzij het  
nabijgelegen meer.
Remilyn vertelt dat ze Rafael ontmoet-
te in Cavite en meteen wist dat hij de 
ware was. “Toen ik hem voor het eerst 
zag, voelde het alsof ik hem al 
heel lang kende. Het leek alsof 
God ons had voorbestemd om 
levenspartners te zijn, ook al 
waren we toen nog geen  
gelovigen.”

Vervreemding en geweld
Toch veranderde hun leven na 
het huwelijk in een nachtmerrie. 

“Het werd ellendiger dan ooit,” zegt 
Remilyn, die in tranen terugdenkt aan 
die periode. Ze vochten vaak, vooral 
wanneer Rafael dronken thuiskwam en 
ruzie zocht.
Dominee Jerome, afkomstig uit een 
andere stad, voelde zich door God 
geroepen om in deze gemeenschap 
een missie te starten. Hij begon 
mensen uit te nodigen voor Bijbel- 
studies. Remilyn moedigde haar drie 
kinderen aan om deel te nemen. Zelf 
was ze niet geïnteresseerd, maar ze 
wilde wel dat haar kinderen zouden 
opgroeien met goede normen en 
waarden.

Veel voorkomend straatbeeld in Cavite.

“Misschien kan 
Jezus mij ook 
veranderen.”
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het terrein nog altijd in een modder-
poel, maar het weerhoudt niemand 
ervan om God te aanbidden. Inmiddels 
staat er een bescheiden kerkgebouw.
De gemeenschap bloeit. Wat ooit een 
plek van angst en agressie was, is nu 
een plek van aanbidding, verbondenheid 
en hoop. Gods Woord is geplant – en 
het draagt zichtbaar vrucht.

God voorziet nu in hun levensonder-
houd: Rafael en Remilyn werken als 
mosselschelpenoogsters. Rafael leidt 
zijn gezin in dagelijks gebed en getuigt: 
“De HEERE is mijn herder, mij ont-
breekt niets.” Zijn geloof straalt af op 
zijn omgeving. “Elke keer als ik zie wat 
God met ons gedaan heeft, kan ik het 
niet droog houden,” zegt hij. “We 
hebben nog steeds uitdagingen, maar 
met Gods leiding weten we hoe we 
ermee om moeten gaan.”

Vanaf dat moment bezochten Remilyn 
en haar kinderen trouw de Bijbelstu-
dies. Rafael daarentegen ging liever met 
zijn vrienden drinken.

Het dieptepunt
Wanneer Rafael over zijn verleden 
vertelt, houdt hij het niet droog. 
“Voordat ik christen werd, was ons 
leven ellendig. Mijn kinderen waren 
bang voor mij, vooral als ik dronken 
was.” Hij liep dan met een machete 
door de straten, op zoek naar een 
gevecht. De hele gemeenschap leefde in 
angst voor hem. Zijn grootste zorg was 
zijn onvermogen om financieel voor 
zijn gezin te zorgen. Roken en alcohol 
waren zijn manier om aan de werkelijk-
heid te ontsnappen.
Soms was hij zo dronken dat hij op 
straat in slaap viel. Remilyn raakte op 
een dag zo wanhopig dat ze zijn kleren 
naar buiten gooide en hem de toegang 
tot het huis ontzegde. Rafael was vol 
woede. “Ik overwoog serieus om 
iemand iets aan te doen, maar ik wist 
nog niet wie.”

Het keerpunt
Tijdens een evangelisatiecampagne in 
de buurt gaven Rafaels kinderen hem 
een uitnodiging, maar die gooide hij 
weg. Toen hij later de luide zang en 

Haar kinderen kwamen tot geloof en 
begonnen thuis over Jezus te vertellen. 
In het begin aarzelde Remilyn, maar 
toen ze de impact van Gods Woord in 
het leven van haar kinderen zag, 
groeide haar nieuwsgierigheid. “Mis-
schien kan Jezus mij ook veranderen,” 
dacht ze. Ze begon de Bijbelstudies te 
volgen, leerde over Gods liefde en 
kwam tot geloof. “Het was de gelukkig-
ste dag van mijn leven,” vertelt ze. “Elke 
keer als ik terugdenk aan hoe God ons 
vond, moet ik huilen. Waarom zou Hij 
mensen als wij willen roepen? En toch 
deed Hij het.”

Vrucht dragen
Remilyn vertelt hoe de vrucht van de 
Geest nu hun huwelijk en gezinsleven 
bepaalt: “Liefde, vreugde, vrede, ver-
draagzaamheid, vriendelijkheid, goed-
heid, trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing – dat is wat ons nu helpt 
bij meningsverschillen. Alle dank en 
glorie aan God.”
Hun kinderen dienen in de muziekbe-
diening, en hun oudste dochter is 
jeugdleider. Rafael en Remilyn dienen 
als vrijwilligers in de kerk. Soms wordt 
er over hen geroddeld door buren 
vanwege hun geloof, maar Rafael 
reageert daarop met woorden uit 
Mattheüs 5: “Keer hem ook de andere 
wang toe.”
Wat ooit een plek van duisternis was, is 
nu een baken van licht geworden. 
Rafael, eens gevreesd, is nu een verkon-
diger van het Evangelie. Dominee 
Jerome is dankbaar voor het vermenig-
vuldigende effect van Project Filippus.
“Deze plek, ooit berucht en angstaanja-
gend, is nu een hoopvol licht voor 
omliggende gemeenschappen,” besluit 
Rafael. “Ik heb Gods goedheid ervaren 
– waarom zou ik die niet delen?”

prediking hoorde, raakte hij geïrriteerd 
en wilde hij de samenkomst verstoren. 
Maar op dat moment raakte Jezus zijn 
hart. Nieuwsgierigheid won het van 
woede. Hij bleef luisteren, ging zitten in 
een hoek en begon te huilen toen hij 
hoorde dat Jezus van hem hield en 
bereid was zijn zonden te vergeven.
Toen dominee Jerome een oproep 
deed aan mensen die hun leven aan 
Jezus wilden geven, stond Rafael zonder 
aarzeling op. “Het was de gelukkigste 
dag van mijn leven. Ik voelde een 
vreugde die ik nog nooit had ervaren. 
Mijn vrouw en kinderen huilden van 
blijdschap.”

Een nieuw leven geplant
Vanaf dat moment veranderde alles. 
Rafael brak met zijn oude leven en 
begon enthousiast zijn geloof te delen. 
“Ik wil dat je ervaart wat God met mij 
heeft gedaan,” zei hij. “Hij heeft mijn 
leven veranderd en het gevuld met 
vreugde die nooit opraakt.”

Met een buurman sprak hij over de 
mogelijkheid om een kerk te bouwen 
op een stuk braakliggend land van die 
buurman. Hij gaf toestemming om het 
terrein gratis te gebruiken. Met bam-
boepalen en een plastic dak werd het 
eerste begin gemaakt. Regen verandert 

“Waarom zou 
Hij mensen als 
wij roepen?”

“Ik voelde een 
vreugde die ik 

nog nooit eerder 
had gevoeld”

Veel mensen in Cavite werken in de mosselen. Naast mosselen worden ook oesters verkocht. Na werktijd staat Project Filippus op het programma. Remilyn leidt een bijeenkomst met vrouwen.

Plant het 
Woord
Benieuwd hoe structurele 
steun helpt om verhalen 
zoals dat van Rafael mogelijk 
te maken? Ontdek hoe je als 
Planter van Gods Woord 
geloof laat bloeien in 
gemeenschappen wereldwijd. 
 
Lees verder op pagina 8.
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LEVENS VERANDEREN  
ZICHTBAAR
Ashly uit Nicaragua is pas  
11 jaar oud, maar haar leven straalt 
Gods liefde uit. “Ik woon bij mijn 

oma en ga altijd met haar naar de kerk. 
Dankzij Project Filippus heb ik nu een 
eigen kinderbijbel,” zegt ze blij. Haar 
nieuwe keuzes en vreugde vallen ook 
op bij haar klasgenoten en familie.

NIEUWE FILIPPUSSEN 
ONTSTAAN
In Haïti laat Jean zich niet 
stoppen door geweld en gevaar. 
Door zijn getuigenis hebben 

zelfs voormalige bendeleden hun 
wapens neergelegd en zijn zij nu 
actief in Bijbelstudiegroepen. Jean 
begeleidt hen persoonlijk in hun 
geloofsreis, en zo worden ook zij 
planters van Gods Woord. 

Miljoenen mensen hebben nog nooit 
het Evangelie gehoord, laat staan een 
Bijbel in handen gehad. Het bereiken 
van deze mensen is een grote opdracht. 
Mede dankzij uw steun en bovenal met 
Gods hulp, werken wij hier elke dag 
hard aan. 

Bible League werkt samen met lokale 
gelovigen om onbereikte dorpen te bereiken 
met het Woord van God. Dit is geen snel 
project, maar een proces van lange adem, 
waar geduld, gebed en structurele steun 
nodig zijn.

Zoals een zaadje in de aarde wordt gelegd, 
groeit ook geloof stap voor stap. Eerst 
ontkiemt het, dan ontwikkelt het wortels en 
gaat groeien, bloeien en uiteindelijk draagt 
het vrucht. Zo werkt Gods Woord – in 
individuele levens én in hele gemeenschappen.

Doe mee en groei mee! Word Planter van 
Gods Woord door ons maandelijks te 
steunen.

Doe mee & 
groei mee

VIER VERHALEN 
UIT DE PRAKTIJK

DE EERSTE STAP  
NAAR VERANDERING
In India vertelt voorganger Jakkarao 
vol passie over Jezus aan de mensen 
in zijn dorp. Hij nodigt hen uit om 

deel te nemen aan Project Filippus. 
Ondanks bedreigingen en vervolging 
laat hij zich niet tegenhouden. “Als een 
kind het Evangelie hoort, volgen soms 
ook de ouders en grootouders. Zo 
verandert God hele families!” vertelt 
Jakkarao stralend. 

ONTDEKKEN WIE  
JEZUS IS
In Tanzania vindt Sayu nieuw leven. 
Dominee Konstantin deelt: “Mensen 
die deelnamen aan Project Filippus 

begonnen de Bijbel te begrijpen. Hun 
ogen straalden als ze lazen over Gods 
liefde. Er is nu een groeiende groep 
gelovigen die samenkomt om Zijn 
Woord te bestuderen.” Doe mee & groei mee

Plant u elke maand het Woord 
van God in iemands leven?
Vanaf €6,- per maand  
ontvangt iemand al een  
Bijbel + studiemateriaal.

>  Ontvang elk jaar een boekje met inspirerende 
overdenkingen en gespreksvragen voor uw 
eigen geloofsgroei.

>  Ontvang elk kwartaal 
persoonlijke verhalen over  
de impact van uw steun.

>  Ontmoet elk jaar  
andere Planters.
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Ga naar planthetwoord.nl 
of scan de QR-code en word 
Planter van Gods Woord.
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Samen met een aantal 
ondernemers start ik begin 
maart aan een bijzonder 
avontuur. We zijn klaar om het 
werk van Bible League in Sri Lanka 
van dichtbij te ervaren – een reis 
vol ontmoetingen, ontdekkingen 
en diepe indrukken.

De kinderen zingen vol overgave; hun 
stemmen vullen de ruimte met vreugde.

Antoni is niet alleen voorganger, maar 
ook professioneel cricketspeler. Elke 
middag geeft hij cricketles aan kinderen 
uit de buurt. Na afloop mogen ze mee 
naar huis, waar hij hen een Bijbelverhaal 
vertelt. “En als ze de volgende keer 
terugkomen,” lacht hij, “nemen ze vaak 
hun broertje of zusje mee.”

Hij wijst op een jonge man naast hem: 
“Deze jongen begon als cricketleerling, 
kende de Heere niet, maar nu? Nu leidt 
hij zijn eigen huiskring! Er zijn er meer 
zoals hij. Wat een vrucht draagt het 
Woord als het geplant wordt in een 
open hart.”

Hoopvolle bloei in 
huisgemeenten
We zien deze bloei van geloof terug bij 
alle Filippusprojecten die we bezoeken. 
In kleine huisgemeenten staan gebed en 
onderlinge steun centraal. We bidden 

met families die lijden onder ziekte en 
armoede, en ervaren de kracht van 
verbondenheid in Christus.
Voorganger Thamid vertelt ons over de 
vervolging die hij meemaakte. Zijn huis 
werd meerdere keren verwoest, hijzelf 
mishandeld door boeddhistische 
buurtgenoten. Toch bloeit zijn kerk – 
tegen alle verdrukking in. “De Heere 
geeft mij kracht om te vergeven en 
door te gaan. En Hij zegent het werk,” 
zegt Thamid.

Waar het Woord geplant  
wordt, bloeit hoop op
Sri Lanka heeft ons hart veroverd. Niet 
alleen door de prachtige natuur, het 
tropische klimaat of de rijke cultuur – 
maar vooral door de veerkracht, 

toewijding en zachtmoedigheid van de 
mensen. Ondanks tegenstand straalt 
hun geloof als licht in de duisternis. 
Gods Woord is geplant, en het draagt 
vrucht. Het geloof bloeit – in harten, in 
gezinnen, in hele gemeenschappen.
Deze reis was meer dan een bezoek 
aan een ver land. Het was een ontmoe-
ting van hart tot hart, doordrenkt van 
hoop, liefde en geloof die alle grenzen 
overstijgt.

SRI LANKA HEEFT 
ons hart VEROVERD

Onze eerste bestemming is 
Wattala, een levendige 
plaats aan de westkust. We 
zijn te gast bij een huis-

kringbijeenkomst in een warme en 
gastvrije woning, waar gezinnen 
samenkomen om de Bijbel te bestude-
ren. Een wekelijks moment van geloof, 
verbinding en verdieping. Terwijl we 
luisteren en meebeleven, ervaren we 
dat de Heere heel dichtbij is.

“Het geloof verspreidt zich als 
een olievlek”
Voorganger Antoni vertelt het verhaal 
van Zacheüs met zoveel passie, dat zijn 
vuur voelbaar is – zelfs zonder dat we 
elk woord verstaan. Hij weet iedereen 
te raken: volwassenen op de grond, 
kinderen op de trap, en ons als gasten. 

“Als ze terugkomen nemen ze 
vaak hun broertje of zusje mee.”

Deelnemers luisteren aandachtig.Grote diversiteit bij Project Filippus. Toegang tot de Bijbel in hun eigen taal.

“Het Filippusproject bracht 
hier al meer dan dertig 
huisgemeenten voort.”

PROJECTBEZOEK

Els ten Voorde
Bestuurslid 

Bible League
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DANKZIJ UW  
STEUN IN 2024 

bereikte het 
Evangelie

vele mensen

 
>   We werken in steden, maar 

ook in afgelegen gebieden. 
Bijvoorbeeld onder Masai.

>   Afgelopen jaar veel last van 
overstromingen gehad.

>  Met steun uit Nederland hebben 
we meer dan 5.100 mensen 
bereikt in 2024.

>  Meer dan de helft van alle 
mensen die we bereiken zijn 
kinderen en jongeren.

 
>  Het werk in het Midden-Oosten is 

uitdagend. We werken veel onder 
vluchtelingen, bijvoorbeeld in Egypte 
onder vluchtelingen uit Soedan. 

>  Vanuit een aantal landen werken 
we ook in omliggende landen. Het 
is bijzonder om te zien hoe het werk 
via diverse kanalen verder uitbreidt. 

>  Via de Alfabetiseringscursus zijn veel 
mensen tot geloof gekomen. Met 
name vrouwen hebben afgelopen jaar 
deelgenomen en voor het eerst leren 
lezen en schrijven.

KENIA

MIDDEN-OOSTEN

Scan de QR-code  
en bekijk de video:

 
>  In 2024 zijn er 567 nieuwe  

kerken geplant.

>  Met de inkomsten voor de  
Filipijnen van Nederlandse donateurs, 
ondernemers én scholen  
(via de Struggle4Bibles), hebben we in  
2024 ruim 5.300 mensen bereikt.

>   In de Filipijnen draaien alle drie 
de programma’s: Project Filippus, 
Gemeentestichter Training én  
de Alfabetiseringscursus.

 
>  Een grote vluchtelingenstroom van meer dan 

100.000 mensen zorgde voor een enorme 
uitbreiding van Project Filippus. Er is enorm 
verlangen naar hoop en houvast.

>  Mede dankzij de steun uit Nederland bereikten 
we in 2024 meer dan 18.500 mensen via 
Project Filippus en de Gemeentestichter Training. 

>  Meer dan 60% van de bereikte mensen  
zijn jongeren en kinderen.

 
>  Ondanks dat het land gebukt gaat 

onder chaos en bendegeweld, konden 
we dankzij de steun uit verschillende 
landen in 2024 meer dan 96.000 
mensen bereiken.

>  Het werk groeit ieder jaar verder, 
ondanks alle uitdagingen. 

>   Veel Filippussen en kerkleiders 
moeten vluchten uit hun huis als 
gevolg van bendegeweld. Hierdoor 
verspreidt het werk zich naar plekken 
waar we nog niet (of heel beperkt) 
zaten.

>  Ook onder bendeleden vindt 
evangelisatie plaats, waardoor een 
aantal van hen tot geloof is gekomen. 

FILIPIJNEN

ARMENIË

HAÏTI

HaïtiMexico

Colombia

Venezuela

Armenië

India

Nepal

Vietnam
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>   Via Project Filippus zijn afgelopen jaar alleen al 

in Shinyanga 55 nieuwe gemeentes ontstaan!

>  In de afgelopen twee jaar konden we 132 
van de 150 dorpen bereiken in het 
jubileumproject, dankzij de steun van donateurs 
en ondernemers uit Nederland.

>  In 2024 gestart met lesmateriaal specifiek voor 
de programma’s voor kinderen. Voordat ze 
beginnen met sport- en spel, doen ze nu eerst 
samen Bijbelstudie.

TANZANIA
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“Daarom, als iemand 
in Christus is, is hij een 
nieuwe schepping: het 
oude is voorbijgegaan, 

zie, alles is nieuw 
geworden.”

João,  
Mozambique

Verbroedering tijdens Project Filippus.

VAN GEVANGENIS NAAR GENADE

“Wat mijn ondergang  
leek, werd mijn redding.  
Jezus is mijn Verlosser.”

João had zijn leven op orde: een liefdevol gezin, een goede 
baan bij een televisiebedrijf en ervaring als docent Portu-
gees. Hij was opgegroeid in een christelijk gezin, maar had 
het geloof achter zich gelaten. Roken, alcohol en rebellie 
namen de overhand. Toch stond hij toe dat zijn vrouw en 
kinderen naar de kerk gingen. “Ik was blij dat zij gingen. Ik 
dacht altijd dat de duivel voor me zorgde. Maar ik kwam 
erachter dat het God was.” 

Bijbel te lezen. Hij ontmoette dominee 
Jaime Guite van Bible League Mozam-
bique, die hem het Project Filip-
pus-programma introduceerde. De 
gevangenis stond officieel geen Bijbels 
toe, maar João kreeg een uitzondering 
vanwege het vertrouwen dat hij 
genoot.

Acht maanden lang volgde hij het 
Bijbelstudieprogramma met toewijding. 
Daarna volgde hij de training tot 
Bijbelstudieleider. “Ik zag dat er 
behoefte was aan transformatie,” zegt 
João. “Het Evangelie begon mij van 
binnenuit te veranderen.”

“Jezus is mijn Verlosser”
Wanneer João spreekt over wie Jezus 
voor hem is, klinkt zijn stem zwaar van 
overtuiging: “Jezus is mijn Verlosser; Hij 
heeft mijn leven gered. Niet alleen 
mijn lichaam, maar mijn ziel.” Zijn 
favoriete vers is 2 Korintiërs 5:17:

Hij voegt toe: “Als ik met mensen  
over Jezus spreek, moeten ze Hem  
in mij zien.”

Gevangenis als missieveld
De omstandigheden in de gevangenis 
waren schrijnend: slechts één maaltijd 
per dag, gebrekkige gezondheidszorg 
en uitzichtloze situaties. João zag hoe 
jongeren vervielen in wanhoop en 
criminaliteit. “Juist daarom is het zo 
belangrijk om het Evangelie te blijven 
brengen op deze plekken.”

Op een nacht hoorde João een stem 
in zijn cel: “Begin vandaag nog met het 
werk.” Kort daarna werd hij overge-
plaatst naar de centrale gevangenis, 
waar zijn missie echt vorm kreeg. Hij 
stopte met roken, werd een gebeds-
strijder en kreeg de taak om Portuge-
se lessen te geven. Bewakers onder-
steunden hem, gaven hem medicijnen 
tegen hiv en gaven hem ruimte om 
Bijbelstudies voor te bereiden.

“God roept je niet om wat je 
kunt, maar om wie je bent”
João dacht aanvankelijk dat zijn ‘werk’ 
bestond uit lesgeven. Maar hij besefte 
al snel dat God hem had geroepen om 
Zijn Woord te delen. “God roept ons 
niet vanwege onze capaciteiten; de 
Heilige Geest is onze leraar.”

Hij gebruikte zijn opleiding en 
ervaring om predikanten, gevange-
nisbewaarders en medegevange-
nen te trainen in het Woord van 
God. Hij was geen gevangene 
meer, maar een dienaar van 
Christus — ín de gevangenis.

Onschuldig, maar niet 
zonder reden gevangen
Na vier jaar werd João vrijgespro-
ken. De spullen die hij zogenaamd 

had gestolen, werden teruggevonden 
in de haven. Vrij, maar veranderd. “Mijn 
tijd in de gevangenis leidde me naar 
God. Velen gaan als slechte mensen 
naar de gevangenis en komen er nog 
slechter uit. Maar ik liet daar mijn 
oude leven achter: sigaren, drank, 
flirten. God heeft mij veranderd.”

Zijn familie verwelkomde hem met 
open armen. João schreef zich in voor 
een Bijbelschool en volgde de Ge-
meentestichter Training van Bible 
League.

“Ik ben nooit gestopt met het 
begeleiden van Bijbelstudie”
Vandaag de dag leidt João een kerk, 
heeft hij honderden mensen bereikt 
met Gods Woord en blijven zijn 
Bijbelstudies groeien. Hij begon 
kleinschalig, met groepen thuis, en 
breidde later uit naar de kerk. Hij 
startte een Bijbelstudieprogramma 
voor 300 mensen en zag velen hun 
oude religies de rug toekeren. De 
Heilige Geest veranderde levens.

“De programma’s van Bible League 
hebben mijn leven én dat van anderen 
positief beïnvloed. Gods Woord is 
krachtig, en mensen die het nooit 
eerder hebben gehoord, hebben het 
nodig om gered te worden.”

Een leven vol hoop
Drie van João’s vrienden kwamen tot 
geloof door zijn getuigenis. Zijn 
verhaal is een levend bewijs van wat 
God kan doen met een gebroken 
leven. Wat begon in wanhoop, eindigde 
in hoop — en een nieuwe roeping.

Alles veranderde toen João werd 
beschuldigd van diefstal en in de 
gevangenis belandde. Hij verloor zijn 
vrijheid, zijn geloofwaardigheid en werd 
geconfronteerd met hiv. “Het was alsof 
alles me werd afgenomen. Maar God 
was nog maar net begonnen.”

Een Bijbel, een cel en  
een nieuw begin
In de gevangenis ontdekte João 
opnieuw het geloof. Zonder afleiding 
— geen tv, geen radio, alleen slapen, 
eten en voetballen — begon hij in de 
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Miljoenen mensen in deze wereld 
hebben nog nooit het Evangelie gehoord, 
laat staan een Bijbel in handen gehad. 

Voor €6,- per maand plant u elke maand, 
samen met lokale gelovigen, het Woord 
van God in iemands leven. U geeft 
iemand een Bijbel + studiemateriaal en 
wordt Planter van Gods Woord.

Ontvang elk jaar een boekje 
met inspirerende overden-
kingen en gespreksvragen 
voor uw eigen geloofsgroei. 
Ontvang elk kwartaal  
onze nieuwsbrief.
Ontmoet elk jaar andere 
Planters.

>
>
>

per maand

Vanaf

€6,-
Word Planter  
van Gods Woord


