
 

 
Manifest: Toegang tot de Bijbel is een geestelijke noodsituatie 
 
 

Waarom de wereldwijde Kerk nu moet reageren 
 

1. Standpunt 
 
Toegang tot de Bijbel is geen luxe. Het is essentieel voor persoonlijk geloof, discipelschap en de 
duurzame groei van de Kerk. Het Woord vormt de basis voor de verspreiding van het Evangelie, 
toerusting van geestelijke groei van gelovigen en ondersteuning van gemeenschappen om in 
Waarheid te wandelen.  
 
Toch hebben in 2025 naar schatting - in de tot nu toe 88 onderzochte landen - 100 miljoen christenen 
geen toegang tot de Bijbel. De barrières zijn uiteenlopend, maar hardnekkig. In veel gevallen 
verhinderen of bestraffen overheden, religieuze extremistische groeperingen of andere vijandige 
actoren de distributie, het bezit of gebruik van de Bijbel. In andere situaties maken extreme armoede, 
beperkte infrastructuur of gebrek aan digitale toegang het verkrijgen van een Bijbel vrijwel 
onmogelijk, of het nu in gedrukte vorm, audio of digitaal is.  
 
De Bible Access Initiative is van mening dat deze situatie niet alleen een humanitaire of logistieke zorg 
is, maar ook een geestelijke noodsituatie. De wereldwijde Kerk moet dringend en collectief actie 
ondernemen om ervoor te zorgen dat elke gelovige en zoekende toegang heeft tot de Bijbel. 

 
2. Een Bijbelse opdracht 

 
Door de hele Schrift heen zien we dat toegang tot Gods Woord voorafgaat aan verandering: het is een 
katalysator voor bekering, opwekking en vernieuwing.  
 

• Koning Josia hoorde het Boek van de Wet en leidde een nationale hervorming (2 Koningen 
22–23). 

• Ezra las de Wet voor aan de teruggekeerde ballingen, wat leidde tot aanbidding, bekering en 
herstel van identiteit (Nehemia 8). 

• Filippus legde de profeet Jesaja uit aan de Ethiopische eunuch, met als gevolg redding en de 
verspreiding van het Evangelie (Handelingen 8).  

• Josafat stuurde Levieten om de Schriften te onderwijzen, wat leidde tot vrede en eerbied in 
het hele land (2 Kronieken 17:7–10). 

 
Waar het Woord gehoord en begrepen wordt, worden harten geraakt, veranderen gemeenschappen 
en beweegt God. Maar waar de Schrift wordt onthouden of niet beschikbaar is, zijn de gevolgen 
tragisch.  
 

• “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis,” waarschuwt de profeet Hosea (Hosea 
4:6).  

• Amos voorspelde een hongersnood – niet van brood of water, maar van het horen van het 
Woord van de HEER (Amos 8:11). Die hongersnood bracht geestelijke verwarring en 
wanhoop. 

 
Het Bijbelse patroon is duidelijk: opwekking begint waar het Woord beschikbaar is en gelezen 
wordt. 



3. De crisis van vandaag 
 
In 2025, houdt een hedendaagse hongersnood aan. Niet door een gebrek aan belangstelling, maar 
door barrières die mensen de toegang tot de Bijbel onthouden.  
 

• In landen met een vijandig of autoritair regime worden Bijbels verboden, gecensureerd of in 
beslag genomen. Alleen het bezitten van een exemplaar kan leiden tot intimidatie, 
gevangenschap of erger. 

• In gebieden die worden gedomineerd door extremistische groeperingen is het openlijk 
gebruik van Bijbels gevaarlijk en vaak levensbedreigend. 

• In onderontwikkelde gebieden belemmeren armoede, afgelegen ligging en een gebrek aan 
elektriciteit of internet zowel fysieke als digitale toegang tot de Bijbel. 

 
Hoewel deze obstakels in vorm verschillen, is het resultaat hetzelfde: miljoenen mensen leven 
afgesneden van Gods Woord. Velen hebben nog nooit een Bijbel gezien in hun taal, budget, in een 
vorm die ze kunnen gebruiken of hebben geen manier om er veilig een te verkrijgen.   
 
In de 88 landen die tot nu toe in kaart zijn gebracht wordt geschat dat meer dan 100 miljoen 
christenen vandaag de dag geen toegang tot de Bijbel hebben.  
 

4. Wat er moet gebeuren 
 
Om deze moderne hongersnood naar Gods Woord te eindigen, doen we een beroep op de 
wereldwijde Kerk - individuen, kerken, Bijbelagentschappen en missionaire organisaties – om 
doelgerichte stappen te zetten: 
 

• Kies voor een geïntegreerde aanpak waarbij fysieke distributie van Bijbels gecombineerd 
wordt met lokale printfaciliteiten, investeringen in de infrastructuur, audio Bijbels en digitale 
platformen. Geen enkel kanaal is op zichzelf genoeg, verschillende gemeenschappen hebben 
verschillende oplossingen nodig.  

• Investeer in het drukken van Bijbels, distributie en infrastructuur om afgelegen, arme of 
digitaal afgesneden gemeenschappen te bedienen.  

• Promoot waar mogelijk digitale oplossingen en zorg ervoor dat mensen weten hoe ze deze 
kunnen bereiken en gebruiken. Velen weten niet dat er digitale Bijbels bestaan of weten niet 
hoe ze deze kunnen vinden. Training, zichtbaarheid en mobiele hulpmiddelen zijn hierbij 
essentieel.   

• Breid het bereik van audio Bijbels uit om mensen met beperkte geletterdheid of een visuele 
beperking te bereiking, vooral in mondeling georiënteerde culturen of onder onbereikte 
bevolkingsgroepen.  

• Ondersteun lokale projecten die zorgen dat Bijbels terechtkomen bij de mensen die ze het 
meest nodig hebben.  

• Pleit voor beleidswijziging en godsdienstvrijheid  waar wettelijke en politieke beperkingen de 
toegang tot de Schrift belemmeren.  

• Doe mee aan samenwerkingsnetwerken om gegevens te delen, hiaten te identificeren en 
kansarme bevolkingsgroepen strategisch te bereiken.  

• Geef prioriteit aan de verspreiding van de Schrift als een essentieel onderdeel van elke 
missiestrategie, naast evangelisatie, discipelschap en gemeenschapswerk.  

 
 
 
 



5. Kerk, sta op: bid, geef, ga en verander  
 
Dit verhaal gaat niet alleen over toegang. Dit gaat over transformatie. Waar de Bijbel beschikbaar is, 
beweegt God. Waar de Schrift wordt tegengehouden, groeit de geestelijke hongersnood.  
 
Wij geloven dat de Bijbel beschikbaar moet zijn in iedere (moeder)taal, in ieder (t)huis en in iedere 
hand. Niet op een dag, maar vandaag.  
 
Laat de Kerk dit moment aangrijpen. 
Laten wij bidden, geven, op pad gaan en opkomen voor verandering.  
 
Tot iedere gelovige en ieder die zoekt toegang heeft tot de Bijbel.  
 
 
 


